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Vooruitblik
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Voor u ligt het Jaarplan 2026 met het thema
´Draagkracht'. Een thema waarin we onderzoeken
wat onze draagkracht is n voor wie en welke
hulpvragen in de samenleving we draagkracht
kunnen geven of bieden. Draagkracht betekent ook
weten wat je grenzen zijn, focussen op je kracht en
daardoor sterker van betekenis zijn  voor de
mensen die bij ons binnen wandelen met een
hulpvraag.

Wat betekent draagkracht voor de interne
organisatie, voor bestuur en voor uitdagingen voor
onderhoud en beheer? 

2026 belooft ook een spannend jaar te worden
omdat we zullen gaan beginnen met de verbouwing
tot Barbaragasthuis en de laatste voorbereidingen
voor het lustrumjaar 2027.

Projectmatig zullen we u op de volgende pagina's
bijpraten over de hoofdlijnen van ons werk  met drie
pijlers 'Helpen', 'Samen' en 'Zegen'.

Mantel van barmhartigheid

Francine Maessen kwam het team versterken,
eerst als vervanging voor M25 en in 2026 ook
breder. Ton Snepvangers overbrugt de vacature
voor communicatie en vormgeving.

Bestuurlĳk namen voorzitter Bert Verweij en John
Gillissen als secretaris afscheid en kwamen
penningmeester Frans van Wilgen, voorzitter
Rieuwerd Buitenwerf en secretaris Mark Horst erbij.

Wisseling van de wacht
in team en bestuur



Draagkracht
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Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Zoals een mantel om mij heen geslagen

Het is fascinerend te zien dat er in Nederland 1
miljoen woningen te realiseren zijn als we op een
andere manier kijken naar de bestaande woningen,
leegstaande panden, winkels en kantoren. Niet
door schaarse natuur en buitengebied te
bebouwen, maar door op een andere manier de blik
naar binnen te richten. Waar is er in ons, in onze
manier van werken, leven en in onze agenda  
ruimte te vinden om het anders in te vullen: niet
alleen voor onszelf, maar gedeeld en vanuit onze
ruimte en overvloed voor datgene wat zoekt,
hongert, ruimte vraagt? 

Verborgen ruimte

Zo willen we ook als De Bakkerij het nieuwe jaar
ingaan. Door enerzijds vraaggericht te werken en
anderzijds altijd wat ruimte over te hebben in ons
werk, in onze tijd, in onze aandacht, onze agenda
en onze opvangplekken. Om barm-hartig om te
kunnen gaan met noodhulpvragen, met nieuwe
doelgroepen met hulp en projecten die aanvullen of
overbruggen waar mensen tegen systemen en
grenzen van systemen oplopen. 

Ruimte ook in onze meningen, vooroordelen en
positie. "Laat wat plaats in je hart". In onze
samenleving door ontmoetingsplaatsen te creëren
en koesteren. Door elkaar op te zoeken en uit te
nodigen om op die plekken samen te komen, plaats
te maken voor een extra persoon aan de tafel, een
tijdelijke gast in huis of voor die mens die zo anders
is dan jij. 

Maak wat ruimte



Noodhulp
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Mondzorg voor on(der)verzekerden

Na een aantal jaar lobbyen heeft De Bakkerij in
samenwerking met een grote groep sociale partners
eindelijk een beweging doen ontstaan om aanvullende
mondzorg te bieden waar mensen met een kleine
portemonnee of ontbreken van verzekering dit uit de
weg gingen.

Samenwerking hulpvragen Stichting Barka

Tweemaal per week houdt Stichting Barka spreekuur in
De Bakkerij. Hierdoor krijgen we duidelijker in beeld wat
de hulpvragen zijn van arbeidsmigranten en waar De
Bakkerij in samenwerking met st. Barka door
belangenbehartiging verschil kan maken in de
leefomstandigheden en noden van deze doelgroep. 

Nieuwe projecten en
projectsamenwerking 

"Een nieuw speerpunt dat mede door het Leids Diaconaal project vorm krijgt is aandacht voor inclusie, gastvrijheid
door het thema 'Wij sluiten niemand buiten'. Een handreiking met een uitwerking van dit thema wordt beschikbaar
gesteld aan de wijkkerken en parochiekernen om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast worden de wijkkerkenraden
bezocht om te verkennen wat hun hulpvragen zijn en welke hulpvragen zij in hun wijk tegenkomen. Zo versterken
we de band tussen het werk van De Bakkerij en dat van de wijkkerken. 

In de wijken en stad: 
'Wij sluiten niemand buiten'



Thuisgeven
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Noodopvang netwerk particulieren
Sinds 2024 zien we een toenemend aantal hulpvragen
voor huisvesting van eenoudergezinnen, vooral
moeders, met een migrantenachtergrond. Om te
voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden of
dat ze om de zoveel weken van logeerbed naar bank
naar caravan verplaatsen, zijn we in ons netwerk actief
op zoek naar mensen in Leiden eo die een kamer
beschikbaar zouden willen stellen in hun huis.
Bijvoorbeeld mensen van wie de kinderen uitgevlogen
zijn, of een oudere die alleen woont. 

Huisvesting via Stichting de Zeven Leidse hofjes
Van oudsher werden via de kerk of de diaconie oude
mannen- of vrouwenhuizen opgericht, weeshuizen en
hofjes. In de afgelopen jaren mochten we vanuit De
Bakkerij een aantal hofjeswoning huren en gebruiken
voor noodopvang. In 2026 verkennen we of nauwere
samenwerking tot stand kunnen brengen met een
aantal hofjes. 

Imani, Ubuntu en SukaDuka
In de opvanghuizen die we, alleen of samen
organiseren, gaat de opvang onverminderd door. In
Imani als plek van noodhulp en overbrugging voor
maximaal 3- 6 maanden, in Ubuntu voor mensen
zonder papieren ism St. COOL en in SukaDuka voor
noodopvang Ter Apel. Ook zijn er nog steeds een
aantal kerken in ons netwerk die nu al jaren opvang
bieden in hun kerkgebouw of nevenruimte. 

Noodopvang en huisvesting

Zoals het er nu naar uit ziet, is de kans groot dat 2026 het jaar wordt waarin de aannemer de twee verdiepingen
boven de Haarlemmerstraat kan verbouwen tot appartementen.Als de financiering en de voorwaarden van steun
vanuit de gemeente Leiden rond komt, zou dit in het voorjaar 2026 kunnen aanvangen. Tegelijkertijd moeten we
vanuit de projectorganisatie ook bouwen aan de sociale architectuur: om te werven, selecteren en een groep van
kernbewoners op te bouwen die het Barbaragasthuis mede vorm geven en gestalte. Dit proces zal begeleid worden
door, een nog aan te nemen, leefgemeenschapbegeleider.   

Barbaragasthuis in De Bakkerij
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In een tijd waarin we sterker in onze sociale bubbel verkeren
dan tijdens de verzuiling in Nederland, vinden we het als De
Bakkerij belangrijk om ontmoeting te faciliteren tussen mensen
met verschillende achtergronden, op sociaal, economisch,
etnisch, gebied of opleiding of status. Om de veelkleurigheid en
diversiteit te vieren, om nieuwsgierig de ander te leren kennen
om samen te eten, dansen, vieren of rouwen. 

We spreken ons uit als mensen of groepen in onze
samenleving het slachtoffer worden van discriminatie, geweld,
haat, onveiligheid, eenzaamheid, uitsluiting of  stigmatisering.
We spreken ons uit voor gelijkheid, diversiteit en inclusie. We
willen solidair zijn vanuit onze bevoorrechte positie met mensen
in de marge. 

We creëren aandacht en werken samen met verschillende
sociale partners rondom neurodiversiteit, preventie tegen
suïcide, Pride Leiden en ruimte voor rouw met 'Rouwen en
Vieren'

Het jongerenproject krijgt een steeds grotere omvang, in de laatste jaren is het aantal deelnemers van ca
300-250 naar 500 tot wel 600 gestegen. De maatschappelijke partners zijn enthousiast, de leerlingen zijn
enthousiast en ook scholen beseffen de maatschappelijke relevantie en zijn bereid om bij te dragen. Dit
maakt dat het project niet alleen groeit, maar ook financieel niet alleen afhankelijk is van fondsen en
bijdragen. 

Jongerenproject M25

Tafel van Samen
Ontmoetingsactiviteiten en verbinding
in de stad

 Maatjesproject Oma gaat op Stap
Ons kleinschalige maatjesproject blijkt voor een oudere
van grote betekenis. Tegelijkertijd merken we dat het lastig
is om het aantal vrijwilligers en het project te bestendigen.
Omdat we het project van grote maatschappelijke waarde
vinden, houden we het maatjesproject daarom onder de
paraplu van De Bakkerij en met een beperkte omvang.

We blijven inzetten op pr en communicatie en werven van
vrijwilligers met oa een nieuwe website. 



Zout en Zegen
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Een aantal projecten waar De Bakkerij aan meewerkt zijn plekken van stilte, bezinning, verbinding en
ontmoeting. Zoals Stadsklooster Leiden, de vesper voor Vrede en Gerechtigheid en Barm♥️  activiteiten,
wandelingen en acties. Als broedplaatsen in de stad, als tegengeluid tegen individualisering en als zout en
zuurdesem om geloof, hoop en liefde te oefenen. Als plekken waar je dieper in verbinding komt met je naaste
en je medeschepselen. 

Manifestaties, solidariteit en
broedplaatsen in de stad

400

200

Zout & zuurdesem in de Leidse samenleving
Vanuit De Bakkerij nemen we deel aan een aantal
belangrijke stadsoverleggen, oa  de Taskforce Armoede,
Munchausenoverleg, zitten we in de adviesraden van
verschillende stichtingen en sociale partners en delen
onze kennis met wijkdiaconieën, het parochieel diaconaal
beraad en regiodiakenen.



PROJECTEN
INDIVIDUELE HULP

Doelgroep: zorgmijders en mensen in in acute nood

Doelstelling: noodopvang, voeding, kleding, medische zorg,
juridische ondersteuning.

Medewerker Tamara Breton,uitgevallen - vervanging per 1-1-26
Francine Maessen

OMA GAAT OP STAP
Doelgroep: ouderen die zelfstandig wonen maar eenzaam zijn

Doelstelling: persoonlijke aandacht, samen op stap en hulp bij
kleine praktische hulpvragen en instanties 

Pilot met azc bewoners staat on hold

Medewerker tot 1-2-2026 Miquela 

M25 LEIDEN
Doelgroep: jongeren 12-17 in de Leidse regio

Doelstelling: Barmhartigheid in een eigentijds jasje,
bewustwording en activering, uitwisseling en sociale cohesie

Nieuwe website actief www.m25leiden.nl 

Medewerkers Heaven Nicholson en Francine Maessen

ZOMERBONNEN 2026 &
BROODMUNTEN

6350 boodschappenbonnen in 2025 aangevraagd: een
stijging van 10% met vorig jaar! 



ACTIVITEITEN 

VREDESONTMOETING  
Een jaarlijks evenement waarin we vanuit diversiteit en inclusiviteit
samenkomen op het Stadhuisplein, met sprekers, muziek, poëzie en
concrete acties en voorbeelden vanuit de Leidse samenleving. 

ONTMOETINGSMAALTIJD
een jaarlijks feest van verbinding en ontmoeting- en
aftrap van het Leids Diaconaal weekend en Leids
Diaconaal Project 'We sluiten niemand buiten'. 

LEIDSE TANDARTSDAG
In 2025 was de eerste Leidse tandartsdag een feit! Het
project krijgt een vervolg met een tweede tandartsdag en
een verkenning naar de mogelijkheden van sociale
mondzorg voor on(der)verzekerden en een
straattandarts. Het project is een samenwerking van
meerdere sociale partners in Leiden. 

KERSTDINER DAK- EN
THUISLOZEN

Een belangrijk evenement waar al maanden vooraf naar uit
gekeken wordt, door zowel de jongeren van M25 als de
deelnemers! 



EXTRA 

VORMGEVING &
COMMUNICATIE

In oktober/november wordt de laatste hand gelegd aan
het Jaarplan 2026 zodat het inhoudelijk focus en
richtlijnen geeft voor de begroting 2026

ST. BARKA WELKOM! 
Stichting Barka begint wekelijks op maandag en woensdag van 11.00 tot
13.00 uur een inloopspreekuur in De Bakkerij. Barka zet zich in voor
kwetsbare EU-burgers die dakloos zijn of het risico lopen om dakloos te
worden. Vaak zijn dit mensen uit Midden- en Oost-Europa die naar
Nederland zijn gekomen voor werk.

600 JAAR IN 2027
De voorbereidingen zijn in volle gang om stil te staan bij 600
jaar liefdeswerk aan de Oude Rijn. Met een boek,
tentoonstelling en ontmoetingsactiviteiten en een viering zal
dit jubeljaar onder een breed publiek gedeeld worden. 

NIEUWE WEBSITE
DE BAKKERIJ
Vanaf eind 2025 online met een nieuwe vormgeving en
eigentijdse beelden en tekst. Een mooi platform voor
verbinding met vrienden van De Bakkerij, voor donateurs
en met een groter betaal- en donatiegemak. 



SAMENWERKING

TASKFORCE
ARMOEDE
De Bakkerij neemt deel aan dit netwerk en brengt,
gevraagd en ongevraagd, advies en initiatief voor
projectsamenwerking voor armoedeverzachting en
maatwerk. 

CAMPAGNE MEDEMENSELIJKHEID
Landelijk werken we samen met meerdere diaconale centra en
inloophuizen om aandacht te vragen voor mensen zonder papieren, voor
Bed-Bad-Brood en voor hulp aan deze doelgroep die dreigt strafbaar te
worden. Wij kiezen voor solidariteit en medemenselijkheid. Zowel lokaal
als landelijk. 

LEIDS DIACONAAL
PROJECT 26-28 
Het Leids Diaconaal weekend vormt de aftrap voor een
nieuw tweejarig project van het Leids Diaconaal Project.
Het thema is: We sluiten niemand buiten! Aftrap is met
spreker Cynthia Haaswijk op de Nieuwjaarsontmoeting
van De Bakkerij. 

CRISIS NOODOPVANG

in/ bij drie kerken in de regio en in twee hofjes en
incidenteel in onze noodopvang Imani.  



2027 600 jaar
Liefdeswerk!
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In 2027 willen we als De Bakkerij gedurende een heel jaar
verschillende festiviteiten organiseren om het 600-jarig
bestaan onder het voetlicht te brengen. Hiervoor is een
commissie actief om dit voor te bereiden. Het motto dat
gekozen is, verwijst geloof ernaar dat er al 600 jaar vanuit
één en dezelfde plek in Leiden religieus geïnspireerde zorg
wordt gegeven aan de medemens. Maar geloof is ook in
algemene zin op te vatten als het vaste vertrouwen dat iets
het juiste en goede is om te doen. Liefdewerk is gericht op
het verlichten van de noden van een medeschepsel
(mensen, maar ook dieren, planten en alles wat leven
mogelijk maakt). 

Vanuit een aantal activiteiten en peilers willen we dit
liefdeswerk onder een breed publiek onder de aandacht
brengen en mensen zelf aanzetten tot nadenken over het
liefdeswerk dat zij zelf doen of welke plaats het in de
samenleving heeft. Door oa 

600 jaar Geloof in Liefdeswerk

Leids auteur Jeroen Windmeijer schrijft een spannend
boek over de historie en Liefdeswerk van De Bakkerij,
In hedendaagse verbeelding met Ars Amulae, 
Het Leids kamerkoor Het Zingend Hart maakt een
voorstelling over 600 jaar Liefdeswerk,
In een tentoonstelling wordt de geschiedenis van
Barbaragasthuis, via Huiszittenhuisen Hervormde
Diaconie tot De Bakkerij in beeld gebracht,
Een uitgave van een jubileummagazine,
Een stadswandeling langs belangrijke plekken van
armenzorg door het Gilde Leiden.

Theater, tentoonstelling &publiek

Vaste jaaractiviteiten in een feestjasje! 



Haar naam is Hoop

Ze is hier niet geboren.
Ze spreekt niet onze taal.
Ze heeft gewerkt zonder
papieren.
Ze heeft afwisselend
bij een vriendin
en in een container
gewoond.
Ze zou graag beginnen
te werken
hier bij ons.
Haar naam is Hoop.
Niemand kent haar.
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Colofon Jaarplan 2026
Contact Information
Telefoon 071-514 49 65

info@debakkerijleiden.nl

Inhoud Jaarplan

www.debakkerijleiden.nl

Judith van den Berg-Meelis

Vormgeving en tekst

Website:

afbeeldingen rechtenvrij Kelly Latimore 




