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1 - inleiding

Aan het begin van dit jaarverslag wil ik allereerst
kort terugblikken op de gebeurtenissen in ons
diaconaal centrum van vrĳdag 14 juli 2023. Want
na het steekincident dat die ochtend plaatsvond,
is ons natuurlĳk herhaaldelĳk de vraag gesteld of
dit gevolgen heeft voor de manier waarop wĳ
(individuele) hulpverlenen.
Het antwoord op die vraag luidt: ja en nee. Daags
na heropening van ons diaconaal centrum
verwoordde collega ds Judith van den Berg het
als volgt:

Hoe verder te gaan na wat er gebeurd is? Hoe
ruimte te geven aan het verdriet en toch ons werk
voort te zetten? Het is als 'nieuw land' en
tegelĳkertĳd doorgaan in een vertrouwd spoor,
doorgaan met datgene waartoe we ons geroepen
weten.
Na een week van rouw, verdriet en herstel hebben
we de deuren van ons diaconaal centrum weer
geopend. Want we kunnen alleen ons werk doen
als we open zĳn. Als mensen met een
hulpvraag, zorg of hun verhaal welkom zĳn. En
omdat we dat al eeuwenlang doen op deze plek,
de stormen van de tĳd trotserend, staand in een
traditie die dieper, verder, liefdevoller reikt dan wĳ
met ons eigen mensenleven of menselĳke hulp
kunnen bieden. Alleen op die wĳze openen we
bewust, maar voorzichtig, ons hart en diaconaal
centrum om door te gaan. We willen geen hoge
muur, geen protocol of veiligheidsmaatregelen om
deze eeuwenoude plek te beschermen. We
beseffen maar al te goed dat dat ons kwetsbaar
maakt. Maar we zĳn daarmee niet anders dan

andere openbare plekken. Dit geweldsincident
had ook op straat, in de supermarkt of op een
andere bekende plek in Leiden kunnen gebeuren.
Dat De Bakkerĳ, in het hart van de stad, en in hart
van het werk van barmhartigheid geraakt is, slaat
een diepe wond. Een wond die niet zomaar
hersteld is.

Ik kies ervoor om
hier 'openhartig'
mee om te gaan en
niet te verharden.
In mĳn vakantie
zag ik, ds.
Judith, een boom
doorgroeit met
prikkeldraad. Zo
voelt het. En zo
willen we,
tegendraads maar
liefdevol, verder.
Niet vanuit de vele
vragen die
rondspoken in ons
hoofd, zoekend
naar redenen of

schuld of door onszelf af te sluiten. Met ruimte in
ons hart en ruimte voor het verhaal dat aanleiding
gaf tot het incident.

Als diaconaal centrum kennen we en horen we
vele verhalen van de mensen die met een
hulpvraag bĳ ons en bĳ de organisaties in ons
pand komen. Zĳ zĳn met hun levensverhaal en
hulpvraag ook 'de getuigen' van een falende



overheid, het ondoordringbare oerwoud van
toeslagen, aanbestede en versnipperde
hulpverlening of een jarenlange, uitzichtloze
asielprocedure. Onbarmhartig, onzeker en
inhumaan. Dat mensen tot wanhoop drĳft, dat is
ons als organisatie duidelĳk. En voor al deze
mensen, gemarginaliseerd, ongezien of buiten de
boot vallend, willen wĳ welkom zĳn, open en
toegankelĳk. Wĳ willen blĳven opkomen voor hun
verhaal, blĳven hun getuigenissen aan het licht
brengen en werken aan recht en heelwording voor
allen.

In ons eentje is dat een druppel op de gloeiende
plaat. Maar samen zĳn we sterk. En deze
saamhorigheid zal ons verder brengen dan alle
losse initiatieven tezamen. We hebben elkaar
nodig om dit verlies te boven te komen en we
hebben elkaar nodig om een tegengeluid en
tegenstroom te vormen.

We zĳn sprakeloos en overweldigd door de vele
honderden blĳken van meeleven, steun, kaarten,
berichten, bloemen en aandacht voor de
slachtoffers en de nabestaanden van onze
dierbare vrĳwilliger Krĳn en aan De Bakkerĳ.
Dagelĳks stromen die nog binnen.
We voelen ons hierdoor gesteund om door te
gaan. We zĳn niet alleen maar voelen ons
gedragen -en met een bloemencordon beschermd
en gesteund. Dit maakt dat we doorgaan. En we

vertrouwen erop dat dit ook was wat Krĳn gewild
had en waar hĳ zĳn leven voor gaf: om barmhartig
en dienstbaar te zĳn aan de stad; gastvrĳ en
welkom en ruimhartig. Om van zwaarden
ploegscharen te maken (Jesaja 2).

Nee – de manier waarop wĳ diaconaal
aanloopcentrum willen zĳn is niet veranderd.
Blĳvende aandacht voor het verhaal achter de
mens in relationele verhouding tot de Ander.
Liefdevolle aanwezigheid, zonder oordeel, met
open hart.

Ja – je draagt het gebeuren wel persoonlĳk met je
mee. Het doet wat met je, of je dat nu wilt of niet.
Het verandert, voor korte of langere tĳd, je blik op
de mensheid, het vertrouwen in de mens, de
manier waarop je de Ander tegemoet treedt. Je
bent net even alerter maar je wilt niet
achterdochtig worden. Sommige onbewuste
reacties slĳten na enkele weken, andere
ervaringen blĳven bĳ je en vormen je. Is dat
slecht? Nee niet per definitie. Het is, zoals met
alles in je levensloop, maar net hoe je ermee
omgaat.

Het zal u niet zĳn ontgaan, afgelopen jaar stond
ook Nederland op z’n kop! We kregen te maken
met inflatie, energiearmoede, klimaatopwarming,
verkiezingen, droogte en overstromingen,
vliegschaamte maar toch ook weer veel te lange
wachtrĳen op Schiphol, groeiende kloof tussen
arm en rĳk, asielcrisis, woningtekort,
bouwprĳsstĳgingen, energiecrisis,
leerkrachtentekort, nieuwe coronagolven,
apenpokken, vogelgriep, omgekeerde vlaggen,
groeiend racisme en treinstakingen.

Als Bakkerĳ hanteren wĳ het motto helpen waar
(nog) geen helper is en maken bewuste keuzes in
de thema’s die wĳ op bepaalde momenten net wat
meer aandacht geven. In dit jaarverslag neem ik
de lezer aan de hand van een drietal thema’s mee

in de diversiteit aan individuele hulp die wĳ weer
hebben mogen verlenen. Thema’s die wat ons
betreft net even wat meer in de spotlights gezet
moesten worden afgelopen jaar: (bestrĳden van)
armoede, huisvesting (van bĳzondere
doelgroepen) en (zoeken naar) verbinding. Want
helaas blĳkt in de praktĳk ook in onze stad dat
sommige inwoners net wat meer welkom zĳn dan
anderen en is het zoeken (en vinden) van
verbinding verre van vanzelfsprekend. Ook hier is
er voor sommigen onder ons nog steeds sprake
van wegkĳken, uitsluiting, afwĳzing, achterstelling.

Zo verscheen afgelopen augustus een landelĳk
onderzoek naar de onderlinge verbondenheid
tussen mensen in woonbuurten. Van de 342
Nederlandse gemeenten, stond Leiden op plaats
336 voor het onderdeel sociale cohesie! Angst
voor het onbekende, maar ook vooroordelen en
aannames over “de Ander” spelen een grote rol
daarbĳ. Door het mogelĳk te maken dat inwoners
elkaar op een informele manier ontmoeten, of
eigenlĳk: ontdekken, stimuleer je onderlinge
verbinding. Je leert te luisteren naar het verhaal
achter de persoon. In het groot proberen wĳ
hieraan bĳ te dragen met onze inmiddels
traditionele Ontmoetingsmaaltĳd. Op micro-
formaat blĳven wĳ dit doen door met liefdevolle
aandacht een moment -kort of wat langer-
aanwezig te zĳn in de levens van al die
hulpvragers die de weg naar ons diaconaal
centrum weten, kennen, vernemen of ontdekken.
Zo mogen wĳ al bĳna 600 jaar mensen bĳstaan
die (over)leven aan de rafelranden van onze
maatschappĳ.

Tamara Breton
Diaconaal werker
Diaconaal Centrum De Bakkerĳ
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ARMOEDE
Broodmunt - terug van weggeweest.

Diaconaal Centrum De Bakkerĳ kent een
lange traditie van helpen waar geen helper is.
Al bĳna 600 jaar helpen we mensen die op- of
onder de armoedegrens leven. Eeuwen
geleden ging dat met een ‘broodmunt’. In de
kerk ontving een persoon of huishouden bĳ
het kerkbezoek 1 broodmunt. Daarmee kon
men bĳ de ‘armenbakker’ een heel brood en
een turfblok (brandstof) ophalen.

De Broodmunt als ‘betaalmiddel’ voor
Leidse minima: ondersteuning, verbinding
en een warme maaltĳd!
Voor mensen en gezinnen die afhankelĳk zĳn
van de Voedselbank, of van weinig moeten
leven, kan het rondkomen stressvol zĳn en
soms geïsoleerd of eenzaam aanvoelen.
Nadat najaar 2022 de energieprĳzen en de
kosten van levensmiddelen stegen, merkten
we in het Leidse netwerk dat ondanks
geboden ondersteuning en overheids-
maatregelen mensen nog onvoldoende de
weg weten te vinden naar hulp, de drempel
om hulp te vragen hoog is en dat de sociale
impact van armoede groot is. Het geeft
stress, gezondheidsklachten en maakt dat
mensen nog minder ‘meedoen’ en zich
afzonderen.

De Bakkerĳ werkt graag samen
De Bakkerĳ wilde daarom aansluiten bĳ
bestaande initiatieven en bĳdragen aan een
gratis maaltĳd in de eigen buurt door middel
van een ‘nieuwe Broodmunt’. In Leiden zĳn al
in veel wĳken buurtmaaltĳden, zoals in de 11
‘Huizen van de Buurt’, maar ook in andere
buurthuizen, kerken en ontmoetingsplekken,

onder andere i.s.m. de budgetmaaltĳd van
Resto Van Harte. Ook is er in het buurthuis
meer hulp voorhanden, is de stap kleiner
naar voorliggende voorzieningen en kunnen
deelnemers aan de maaltĳd elkaar steun of
een luisterend oor bieden.

Resultaat
De pilot ging van start in drie buurt-huizen, bĳ
de lokale vestigingen van Resto van Harte,
speeltuin Westerkwartier en twee
(islamitische) bakkers. Inmiddels is de lĳst
van deelnemende maaltĳdplekken
uitgegroeid tot een bĳna
dekkende weekplanning
van lunches en diners
(zie onze oproep voor de
zaterdag elders in dit
jaarverslag)!

Van soep-met-brood tot een driegangen
maaltĳd, van kerstmaal tot oliebollen, van
geheel gratis naar een vrĳwillige eigen
bĳdrage, van Broodmunt als betaalmiddel, tot
een wat substantiëlere bĳdrage. Kortom: voor
ieder wat wils en “wat kans”. De animo onder
de doelgroep meten we via de verhalen van
onze sociale partners en de facturen die wĳ
ontvangen. Daaruit trekken we de voor-
zichtige en voorlopige conclusie dat er
minimaal gebruik wordt gemaakt van de
Resto-maaltĳden, dat de
BuurtOntmoetingsPlekken (BOP) goed
worden bezocht en ook de bakkers duidelĳk
in een behoefte voorzien.

GEZOCHT!
(Bĳna) gratis maaltĳd in Leiden op
de zaterdag! Welke organisatie,
studentenvereniging, kerkgroep of
buurtcomité kan wekelĳks een
maaltĳd verzorgen voor een
uiteenlopende doelgroep om

solidariteit te tonen met de meest
kwetsbaren in onze samenleving?

Voor meer informatie mail
info@debakkerĳleiden.nl of bel met

071-514.49.65
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Koelkastregeling - goed bedoeld, niet
goed doordacht

In het kader van het bestrĳden van
energiearmoede, financiële zorgen waar
huishoudens mee te maken kregen door de
hoge energiekosten afgelopen winter, stelde
de gemeente Leiden zogenaamde
koelkastvouchers ter beschikking: een
tegemoetkoming van €300,- om huishoudens
in staat te stellen een nieuwe
energiezuinigere koelkast aan te schaffen en
daarmee de maandelĳkse energierekening te
verminderen. Wat aan de bestuurlĳke
tekentafel een uitstekend plan leek, bleek in
de praktĳk een averechts effect te hebben bĳ
gebrek aan afstemming met
ervaringsdeskundigen! De voucher was
gebaseerd op een tafelmodel koelkast, prima
voor een tweepersoonshuishouden. Grotere
gezinnen konden er uiteraard niet mee uit de
voeten en weken noodgedwongen uit naar
een groter -en dus duurder- model passend
bĳ de gezinssamenstelling. Toen ons de
berichten bereikten dat menigeen een schuld
aanging om de voucher te verzilveren, vulde
De Bakkerĳ aan waar de gemeentelĳke
regeling jammerlĳk tekortschoot. In 2023
werden op deze manier 47 huishoudens
werkelĳk geholpen en niet van de regen in de
drup.

Tĳdelĳke voedselhulp Nederlandse Rode
Kruis

Volgens cĳfers van het Nederlandse Rode
Kruis zĳn ruim 400.000 mensen in Nederland
in voedselnood. Daar waar reguliere hulp niet
(meer) kan helpen, springt het Rode Kruis bĳ
en deelt tĳdelĳk boodschappenbonnen uit ter
waarde van €17,50 per week per
volwassene, aan mensen die tussen wal en
schip vallen omdat ze nét een paar euro te
veel verdienen of niet de juiste papieren
hebben. Dit laatste komt in Leiden nauwelĳks
voor, aangezien onze lokale Voedselbank zo
ruimhartig is om ook ongedocumenteerden
en asielzoekers waar nodig te voorzien van
een wekelĳks pakket. Daags voor Kerst werd
ons centrum geïnformeerd over een

schrĳnende situatie van een moeder met
twee kinderen in voedselnood. Na twee
groeispurten – en dus twee volledig nieuwe
(tweedehands) garderobes – was het voor dit
huishouden bĳna onmogelĳk om dagelĳks
een gezonde maaltĳd op tafel te zetten. Twee
mailtjes en een appje later was de hulp
geregeld. Het komende half jaar kan moeder
samen met haar bewindvoerder werken aan
een gezonde financiële huishouding en is de
stress rond de boodschappen grotendeels
opgelost door de noodhulp van het Rode
Kruis. Samenwerken en korte lĳntjes, daar
houden wĳ van in De Bakkerĳ!

Flitsinzameling: winterjassen voor
vluchtelingen op Lesbos

Medio oktober kwam een noodkreet van de
hulporganisatie Because We Carry. Zĳ
zochten medeplichtigen die in twee weken tĳd
zo veel mogelĳk mooi warme winterjassen
konden inzamelen voor vluchtelingen in de
Griekse opvangkampen, maatje 50 tot XXL.
Mutsen en sjaals mocht je verstoppen in de
mouwen. Nienke Ledegang, een van de
Leidse Top50 Vrouwen, nam de uitdaging aan
en mobiliseerde haar netwerk.

De Bakkerĳ werd inzamelpunt en samen met
een aantal andere Toppers werden de
ingeleverde jassen uitgezocht, gesorteerd,
opnieuw opgevouwen en - op maat- in
zakken gedaan. Een dag later reed een tot
verhuiswagen omgebouwde camper richting
het warehouse Van Because We Carry in
Weesp met maar liefst 236 Leidse jassen!

Alle donateurs heel hartelĳk bedankt!

Wist u dat ....
• Sinds 5 november Buurtbuik

wekelĳks in ons diaconaal
centrum een drie-gangen-lunch
serveert?

• Dat de lunch wordt bereid met
gered voedsel, geleverd door
lokale leveranciers?

• Dat deze lunch helemaal GRATIS
is?

• Dat iedereen vanaf 12.00 uur kan
binnenlopen, zonder
aanmeldingen vooraf

• Dat er wekelĳks zo’n 30 gasten
elkaar ontmoeten en samen eten?

• Dat dit ook een mooie manier is
om buurtbewoners bĳ elkaar te
brengen, eenzaamheid op te
sporen en te verzachten?

4 - armoede



Gratis menstruatieproducten via MUP’s

Bĳ 1 op de 10 meisjes en vrouwen in
Nederland die in armoede leven, is thuis
geen geld voor menstruatieproducten. Het
Armoedefonds stelt daarom gratis
maandverband, tampon’s en menstruatiecups
beschikbaar via MUP’s
(menstruatieproducten uitgiftepunten). In
Nederland zĳn er inmiddels 1992 van dit soort
punten en in Leiden is het aantal afgelopen
jaar gegroeid tot ruim 20! Een laagdrempelige
manier van solidariteit tonen met een deel
van de 165.000 meisjes/vrouwen in
Nederland die maandelĳks voor de keuze
staan: óf levensmiddelen kopen, óf
maandverband. Dit zou in ons land toch niet
nodig moeten zĳn!

Zomerbonnen Actie 2023

Wat is er fijner dan de zomer te beginnen met
een extraatje? Of om ook eens een ĳsje of
wat lekkers voor je kinderen te kopen? Voor
minima is dit niet vanzelfsprekend. De zomer
is een periode waarin veel mensen op
vakantie zĳn, school en veel buurtactiviteiten
zĳn tĳdelĳk gestopt. Alles wat je zou willen
ondernemen, het zwembad, een museum of
pretpark, kost veel geld. Daarom is de
zomerbonnenactie een welkome aanvulling
en een 'onverwacht cadeautje' voor deze
doelgroep. Veel sociale partners van De
Bakkerĳ kennen inmiddels de
zomerbonnenactie en denken mee wie van
hun cliënten hiervoor in aanmerking zou
komen. Met de energiecrisis en de
toegenomen prĳzen van levensmiddelen ook
afgelopen jaar weer een broodnodige actie
waar De Bakkerĳ en SUN (Stichting Urgente
Noden) graag de handen voor ineen slaan.
En met dank aan u en de vele financiële
bĳdragen hiervoor!

Zomerbonnen worden, zoals u weet, verstrekt
aan huishoudens in Leiden e.o. die door
omstandigheden moeite hebben om de
eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft
gezinnen die op of onder de armoedegrens
leven en door erkende hulpverlenende
organisaties worden aangemeld. Ieder
huishouden ontvangt één boodschappenbon
van € 10 en voor ieder gezinslid komt er
vervolgens nog een bon bĳ.

Het is ieder jaar weer spannend: stĳgen de
aantallen aanmeldingen? En wat zeggen de
cĳfers? Op basis van de stĳgingen van
energielasten en levensmiddelen hadden we
verwacht van wel. Maar de Diaconie
Protestantse gemeente Leiden en de
parochie Petrus & Paulus Leiden eo hebben
samen met SUN Leiden dit jaar ongeveer een
vergelĳkbaar aantal bonnen uitgegeven als
vorig jaar.
Dit jaar meldden uiteindelĳk 51
hulpverlenende instanties in de regio Leiden
1513 huishoudens aan (530 meer
huishoudens dan in 2019). Deze
huishoudens bestonden uit

784 alleenstaanden, 117 huishoudens
bestaande uit twee of meer
volwassenen, 281 alleenstaanden met kind(-
eren) en 331 gezinnen met kind(-eren). In
totaal zĳn met deze actie 4.903
boodschappenbonnen ter waarde van € 10
uitgereikt. Dat zĳn 1.577 bonnen meer dan in
2019. De afgelopen jaren is een stĳging te
zien van steeds meer alleenstaanden voor
wie zomerbonnen aangevraagd worden.

Mondzorgoverleg

Via onze deelname aan de Taskforce
Energiearmoede Leiden – een periodiek
overleg tussen vele sociale partners uit alle
domeinen om elkaar te informeren en te
inspireren over aanpak van armoede - pikten
wĳ terugkerende signalen op over slechte
toegankelĳkheid van de mondzorg voor on- of
onderverzekerden. Onverzekerbare
vreemdelingen en uitkeringsgerechtigden
mĳden de tandarts uit angst een (forse)
rekening gepresenteerd te krĳgen, uit
onwetendheid (bĳvoorbeeld over gratis
mondzorg voor minderjarigen), schaamte,
cultuur- en/ of taalbarrière. Voor
spoedgevallen, waarbĳ sprake is van
pĳnklachten, kan De Bakkerĳ naar een
tandartsconsult toe leiden door de hulpvrager
een garantstelling mee te geven. De factuur
wordt dan rechtstreeks bĳ ons diaconaal
centrum ingediend. Deze regeling met de

50 Health & Beauty Kaarten
van het Armoedefonds i.s.m.

Kruidvat!

Afgelopen najaar sloegen het
Armoedefonds en Kruidvat de
handen ineen en ontwierpen de
Health & Beauty kaart: een

tegoedbon van €25,- die door de
samenwerkende sociale

partners in Nederland mochten
worden uitgedeeld aan minima.

Omdat, zo meldde de
bĳgevoegde flyer, “iedereen het
verdient om zich gezond, mooi

en goed te voelen”. Een
hartverwarmend initiatief waar
ons diaconaal centrum natuurlĳk

graag aan meedoet!
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Leidse Tandartsvereniging bestaat al sinds
2014, waarbĳ de afgelopen vĳf jaren de
tendens een stĳgende lĳn laat zien. Waren er
in 2019 nog 23 zogenaamde tandartsklanten,
afgelopen jaar kwamen 44 mensen een
beroep doen op onze regeling. De kosten
voor ons diaconaal centrum zĳn dan ook ruim
verdubbeld! Aangezien ook ons potje geen
bodemloze put is waaruit allerhande
mondzorg kan worden betaald (wĳ kunnen
bĳvoorbeeld geen
wortelkanaalbehandelingen vergoeden), zĳn
wĳ met een aantal partners een
Mondzorgoverleg begonnen om nadrukkelĳk
aandacht te vragen voor dit thema, dat
helaas niet voldoende bovenaan de politieke
agenda’s staat.

Dokters van de Wereld pleit al tĳden voor
opnemen van tandartszorg in het basispakket
van de ziektekostenverzekeringen. “De
gevolgen van verwaarloosde mondzorg zĳn
groot. Bĳ Dokters van de Wereld zien we dat
mensen moeite krĳgen met eten en niet meer
kunnen slapen door de pĳn. Ook trekken
mensen zich terug uit schaamte over hun
slechte gebit. Op de langere termĳn kunnen
verwaarloosde gebitsproblemen hart- en
vaatziekten veroorzaken. De pĳn en
schaamte kan leiden tot ziekteverzuim,
werkeloosheid, eenzaamheid en zelfs
psychische problemen. Al deze problemen
hadden eenvoudig voorkomen kunnen
worden als mensen gewoon naar de tandarts
konden gaan”.

Zo kwam medio oktober voor de tweede keer
de Mondzorgbus van Dokters van de Wereld
naar onze stad om gratis noodbehandelingen
aan te bieden aan onverzekerbare
vreemdelingen en mensen die afhankelĳk zĳn
van de Voedselbank, ter bestrĳding van pĳn,
ontstekingen en niet functioneel gebit. Naast
behandeling werd ook poetsvoorlichting
gegeven door een mondhygiëniste en gratis
poetstasjes uitgedeeld. Voor een klein aantal
patiënten kon een vervolgafspraak worden

gemaakt met een van de deelnemende lokale
tandartspraktĳken. Uiteraard is één dag per
jaar verre van voldoende om hen die
daarvoor in aanmerking komen fatsoenlĳke
mondzorg te bieden. En ook hier geldt: vele
handen maken licht werk. Daarom is Dokters
van de Wereld een lobby begonnen onder
Leidse tandartspraktĳken om zich aan te
sluiten bĳ het Compassienetwerk. Vĳftig
tandartspraktĳken en individuele
mondzorgprofessionals uit onder anderen
Amsterdam, Arnhem, Nĳmegen, Voorburg en
Zwolle gingen hen voor. Zĳ gaan per praktĳk
elk jaar minstens 10 mensen kosteloos
behandelen. In Leiden, sinds 2009 stad van
Compassie, moet het idee van solidariteit nog
groeien. Geen enkele praktĳk heeft
vooralsnog aangegeven zich voor deze
doelgroep belangeloos te willen inzetten.
Terwĳl het toch zó simpel kan zĳn met
minimale inspanning!
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Crisisnoodopvang (CNO): Noodopvang
Ter Apel i.s.m. Kerkelĳk Centrum de
Regenboog, HH Petrus en Paulus en
geloofsgemeenschap De Verbinding

365 dagen CNO in 2023!

18 volwassenen en 11 kinderen van
0-18 jaar

7 locaties

Zoals u in het vorige jaarverslag hebt kunnen
lezen, zĳn wĳ eind september 2022 in nauwe
samenwerking met de HH Petrus en Paulus
parochie Leiden e.o. in de Maria Middelares
gestart met het bieden van Kerkopvang.
Deze beslissing volgde op een indringende
noodkreet van INLIA (Internationaal Netwerk
van Lokale Initiatieven met Asielzoekers), een
netwerkorganisatie van en voor
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en
vluchtelingen in nood helpen, én de
mensonterende beelden uit Ter Apel in de
zomer van dat jaar.
Inmiddels zĳn we ruim een jaar verder, heeft
de Rĳksoverheid nog steeds de opvang van
asielzoekers niet op orde, en blĳft het
noodzakelĳk dat lokale kerkgemeenschappen
crisisnoodopvang bieden aan mensen die
nergens anders terecht kunnen.

Het verhaal van: Orlando, kent u hem
nog?

Vorig jaar in het jaarverslag schreven wĳ over
Orlando, een jonge man afkomstig van een
van de eilanden in het Caribisch gebied. Een
verhaal uit 1001 nachten: na rampen en
diepe dalen, uiteindelĳk voorspoed en het
vooruitzicht van hĳ leefde nog lang en
gelukkig. Althans, zo leek het.

Nadat Orlando zĳn intrek had genomen in
een woning via een van onze
netwerkpartners, de administratie op orde
was en de ambulante hulpverlener zich met
wederzĳds goedvinden terugtrok, was het
lange tĳd stil rond hem. En dan geldt in ons
land al snel het spreekwoordelĳke geen
nieuws is goed nieuws. Toch? Tot op een dag
de verhuurder zich bĳ ons meldde met de
vraag of wĳ enig idee hadden wat er speelde.
Het hernieuwde contact met Orlando kwam
moeizaam tot stand. Hĳ vertelde over
tegenvallers en ontslag. Dat het allemaal een
beetje uit de hand was gelopen. Het
antwoord op de vraag waarom hĳ al
maanden geen huur betaalde en ook geen
contact zocht met de verhuurder om
daarover afspraken te maken, bleef uit. “Zo is
het leven en het gaat niet al te slecht”. Hĳ
hoopte de situatie nog op korte termĳn te
kunnen keren. Op zich een positieve manier
om in het leven te staan, je glas kan altĳd
maar beter half vol zĳn, maar het geeft
weinig houvast om met elkaar aan een
structurele oplossing te werken. De
verhuurder zegde het tĳdelĳke contract op en
Orlando ging op zoek naar andere
woonruimte. Of hĳ die inmiddels heeft
gevonden, blĳft onduidelĳk….

Makaazi ya Imani, al 11 jaar een tĳdelĳk
thuis voor uitlopende doelgroepen

In november 2012 opende toenmalig
wethouder Roos van Gelderen op
ceremoniële wĳze de deuren van onze
noodopvang Makaazi ya Imani, Swahili voor
Huis van herwonnen Geloof en Vertrouwen.
Oorspronkelĳk bedoeld om tĳdelĳke opvang
te bieden aan mensen zonder geldige
verblĳfspapieren in het kader van het project
Diaconie Franstalig Afrikanen, heeft Imani in
de loop der jaren een grote verscheidenheid
aan bewoners gekend! Ex-gedetineerden,
daklozen, EU-onderdanen, asielzoekers,
vader met kind, Noord-Afrikanen,
uitgeprocedeerden, remigranten, moeders
met kinderen, jongeren en senioren. Uit maar
liefst 33 verschillende landen. En dan is het
gewoon af en toe nodig om eens flink de
bezem door het huis te halen, want wat een
spullen kan een mens verzamelen! Zo
hebben we in het voorjaar in samenwerking
met Perfect Plus Bedrĳfsdiensten menig
Kliko gevuld en ook daags voor Sinterklaas,
met de komst van een nieuwe beheerder, de
verschillende ruimtes nog even flink onder
handen genomen om nieuwe bewoners weer
van harte welkom te kunnen heten.



Hebt u nog een of twee uurtjes per
maand over en steekt u ook graag
de handen uit de mouwen, meld u
dan ook aan voor onze pool van
vrĳwilligers. Vele handjes maken
licht werk!
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Hoe verging het onze bewoners van het
eerste uur?

Het gezin dat negen maanden liefdevol is
opgevangen in kerkelĳk centrum De
Regenboog, verhuisde eind april – mét
verblĳfsvergunning – naar Flevoland om te
bouwen aan hun nieuwe toekomst. Het
andere gezin verhuisde naar een nieuw
onderkomen binnen onze stadsgrenzen en
ondergaat gelaten de asielprocedure van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst, die
geteisterd wordt door grote achterstanden.
Achttien maanden moeten wachten op een
beslissing over jouw toekomst is al lang geen
uitzondering meer helaas.

In 2023 heeft de Diaconie daarnaast nóg
twee opvanglocaties in gebruik genomen in
de binnenstad. Het ene huis bood tot 1 april
opvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Toen
die doorstroomden naar de gemeentelĳke
opvang, besloten wĳ om ook daar
asielzoekers uit Ter Apel te verwelkomen,
mede na een spoedberaad van INLIA. De
laatste locatie werd per 1 november in
gebruik genomen. De nood blĳft immers
ongekend hoog bĳ het onderdak brengen van
mensen op de vlucht en inmiddels heeft
INLIA haar dringende oproep aan kerken
herhaald op verzoek van de staatssecretaris.
Onder protest, want het is uiteraard niet de
bedoeling dat de kerken het probleem van de
overheid oplossen. Maar als onze
samenleving door een humanitaire
ondergrens dreigt te zakken en de overheid
mensen letterlĳk in de kou laat staan, kunnen
wĳ niet werkloos blĳven toekĳken langs de
zĳlĳn.

Precies om die reden heeft ook
geloofsgemeenschap De Verbinding in het
najaar de stap gezet om binnen haar
kerkgebouw een crisisnoodopvang in te
richten. Met wat aanpassingen ontstond daar
een prachtige studio, waar al snel een gezin
met twee kinderen werd ontvangen. Een
mooi gebaar van solidariteit en tegelĳkertĳd
een verrĳkend avontuur voor de
geloofsgemeenschap.

Opvang en begeleiding van de asielzoekers
binnen ons kerkelĳk netwerk is mede
mogelĳk door de kracht van alle vrĳwillige
gemeenteleden en buitenkerkelĳke
vrĳwilligers die zich inzetten om hun verblĳf in
onze stad zo aangenaam mogelĳk te maken:
taallessen, fietshulp, bezoekjes aan de
Voedselbank of Kringloop, uitjes naar de
speeltuin of een museum, begeleiding in het
openbaar vervoer…. Het is fantastisch om
elkaar zo te kunnen aanvullen!



gekoppeld waardoor bĳ ontslag – dat
van de een op de andere dag kan
plaatsvinden – de ex-werknemer soms
binnen één uur de toebedeelde kamer
moet verlaten. En daar begint de
ellende voor menigeen want het leven
op straat is bikkelhard en recht op een
slaapplek in de maatschappelĳke
(nacht)opvang is er niet voor deze
groep. Als dan ook nog je spullen
worden gejat, je door het ontbreken
van een geldig paspoort geen nieuwe
baan kan vinden en dus gedoomd
bent langer op straat te leven, of in
een kille garagebox, of in een
ondergrondse kledingcontainer (!), is
de neergaande spiraal een feit. Alcohol
en andere verdovende middelen
bieden menigeen dan tĳdelĳk

verlichting van de uitzichtloosheid van
dit bestaan.

Aan het eind van de zomer stapten
twee Oost-Europese jonge mannen
ons diaconaal centrum binnen, op
zoek naar hulp. Na hen volgde in het
najaar een Poolse dame en
vervolgens acht van haar vrienden-
van-de-straat.
Het merendeel zonder geldig
identiteitsdocument, allen dak- en
werkloos en Oost-Europeaan.
Verschillende redenen kunnen worden
genoemd om de opkomst van deze
groep in het Leidse straatbeeld te
verklaren:
• Arbeidsmigranten worden

gerekruteerd in omliggende Oost-

Arbeidsmigranten
De afgelopen maanden wordt in de
krant en op socials regelmatig verslag
gedaan van de vaak schrĳnende
situatie van Oost-Europese
arbeidsmigranten in Nederland. Als
EU-onderdaan mogen mensen uit
landen zoals Polen, Tsjechië,
Roemenië en Hongarĳe, zonder visum
Nederland inreizen en hier zonder
werkvergunning aan de slag.
Uitzendbureaus bemiddelen voor werk
en huisvesting tussen het individu en
de lokale werkgever. Klinkt mooi en
overzichtelĳk. In de praktĳk blĳkt met
name deze constructie te leiden tot
inhumane en soms ronduit
mensonterende situaties.
Werk en huisvesting zĳn in vele
gevallen rechtstreeks aan elkaar

Europese landen voor het verrichten
van seizoensgebonden arbeid in de
tuinbouw, distributie- of bouwsector.
Door de gespecialiseerde
uitzendbureaus worden deze
arbeidskrachten daarna
“rondgepompt” door het land.
Logischerwĳs blĳft men vervolgens
hangen in de regio waarin het
ontslag is gevallen, hopend op en
zoekend naar nieuwe bronnen van
inkomsten.

• Het aantal arbeidsmigranten op zoek
naar beter loon is vorig jaar
gestegen, omdat onze oosterburen
een zeer hoge inflatie kenden (in
Polen was de inflatie ruim 12%
tegenover 4% in Nederland).

• Nieuwe wet- en regelgeving, bedoeld
om de arbeidsmigrant betere
bescherming te bieden op de
arbeidsmarkt, stelt strengere eisen
aan uitzendbureaus en
huisjesmelkers waardoor de malafide
ondernemers eruit gefilterd worden
en de afhankelĳke arbeidskrachten in
de overgangsfase tussen wal en
schip raken.

Wat kan De Bakkerĳ dan doen voor deze
mensen vraagt u zich misschien af. Vaak
geeft een luisterend oor en een kop koffie
of thee al een beetje gevoel van
eigenwaarde terug. Oprecht gezien
worden is een klein gebaar om uit te
delen met vaak al grote betekenis voor
de ontvanger. Wat wĳ verder voor
noodhulp verlenen, leest u hierna.
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Diaconaal Centrum De Bakkerĳ, een
interkerkelĳk centrum voor hulp- en
dienstverlening in het centrum van Leiden,
speelt in op de noden van mensen ver weg
en dichtbĳ. Daarnaast is het thuisplek,
uitvalsbasis, ontmoetingsplek en
vergaderruimte voor ruim twintig
maatschappelĳke en hulpverlenende
organisaties en projecten.

Een van de kernactiviteiten van het diaconaal
centrum is het bieden van concrete
(nood)hulp en ondersteuning aan kwetsbare
groepen, waarbĳ de nadruk met name ligt op
dak- en thuislozen, vluchtelingen,
‘zorgmĳders’ en mensen die op of onder de
armoedegrens leven.

Onder het motto “helpen waar geen helper
(meer) is” wordt bĳvoorbeeld concrete hulp
geboden in de vorm van tĳdelĳk onderdak in
het opvanghuis Makaazi ya Imani, een
boodschappenbon, (tweedehands) kleding,
schuldhulpverlening, tandheelkundige hulp,
overige medische zorg, reiskosten en
juridische ondersteuning.
Tevens worden jaarlĳks in samenwerking met
Stichting Urgente Noden Leiden
zomerbonnen beschikbaar gesteld voor zo’n
1500 huishoudens die leven onder de
armoedegrens. Elders in dit verslag kunt u
lezen hoeveel boodschappenbonnen we
afgelopen jaar hebben mogen uitdelen.

Kortom, de hulpverlening bestrĳkt ongeveer
alle kwetsbare doelgroepen in onze
maatschappĳ en dan ook nog alle mogelĳke
aandachtsvelden.

De afgelopen jaren hebben wĳ gezien dat de
hulpverlening steeds complexer wordt voor
medewerkers en vrĳwilligers van De Bakkerĳ.
Dit komt door grote wisselingen in
partnerorganisaties in het veld,
verschuivingen van aandachtsvelden bĳ
gemeentelĳke en regionale instanties en
wĳzigingen in voorliggende voorzieningen.

Sinds 1 februari 2018 maakt Vogelgezang
Foundation het mogelĳk om een
projectmedewerker Individuele Hulp aan te
stellen. Zĳ doet periodiek verslag van haar
werkzaamheden aan de hand van de
volgende taakstelling:

• Contacten onderhouden met
hulpverleningsorganisaties en
instellingen in de regio en met name oog
hebben voor nieuwe initiatieven;

• Medewerkers en vrĳwilligers van De
Bakkerĳ op de hoogte houden van
nieuwe ontwikkelingen op het terrein van
de zorg- en dienstverlening in de regio
en bestaande voorzieningen en
partnerorganisaties in kaart brengen en
actualiseren;

• Het werk van medewerkers en
vrĳwilligers in en rond het opvanghuis
Makaazi ya Imani ondersteunen en
coördineren;

• Functioneren als vraagbaak voor
complexe hulpvragen waar meerdere
hulpverlenende instanties bĳ betrokken
zĳn;

• De Bakkerĳ vertegenwoordigen bĳ
ontmoetingen van diverse
hulpverlenende instanties in Leiden e.o.

PROJECT INDIVIDUELE HULP

Het zijn de kleine alledaagse
daden van gewone mensen die
de duisternis op afstand
houden.
Kleine daden van
vriendelijkheid en liefde

Tolkien

10 - project Individuele Hulp



De cĳfers op een rĳtje van 1 januari - 31 december 2023

2023 - totaal globaal als volgt verdeeld:

153 hulpvragers

217 hulpvragen

492 contactmomenten variërend
van korte tot lange gesprekken,
overleg met andere betrokken
hulpverleners, mailcontacten,
telefonische gesprekken en
appjes

44 verzoeken om spoedeisende tandartshulp

25 juridische vragen

20 vragen over (aanvulling op) de Voedselbank

60 vragen over huisvesting

83 overige vragen over vergoeding reiskosten, kapper, beltegoed, sokken
en ondergoed

10 bewoners uit 6 verschillende landen in onze noodopvang Makazi ya
Imani

Begeleiding van 29 vluchtelingen en huisvesten van 20 vluchtelingen in vier
woningen i.s.m. Stichting Zeven Leidse Hofjes; begeleiding en huisvesting van 4

Oekraïense vluchtelingen

I.s.m. het Vakantiebureau mogelĳk gemaakt dat 1 kwetsbare oudere er een weekje
tussenuit kon
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Tandheelkundige problemen zĳn
redelĳk recht-toe-recht-aan en een
afspraak bĳ de dienstdoende
tandarts relatief eenvoudig gemaakt.

Andere hulpvragen blĳken in de
praktĳk vaak complex. Meer dan
eens schuilt er een behoorlĳk verhaal
achter die ene (eenvoudige) vraag,
dat leidt tot een brede waaier aan
verzoeken, contacten, adviezen en
doorverwĳzingen.



MĲN VERHAAL
“ Een halfje bruin volkoren graag”.

Ontmoetingsmaaltĳd: een bonte mozaïek in de Marekerk!

De Ontmoetingsmaaltĳd, met dit jaar als thema Ontdekken en Verbinden, is een jaarlĳks terugkerend
evenement in aanloop naar het Diaconaal Weekend en vond op woensdagavond 8 november plaats.
Een bonte mengeling van gasten schoof vanaf 17.00 uur in de Marekerk aan. Niet alleen een
smeltkroes van culturen, maar ook van rangen en standen. Van de burgemeester tot aan de
ongeschoolde dakloze migrant. En uiteraard iedereen welkom, zonder uitzondering. Want bĳ De
Bakkerĳ is de herberg nooit vol.
We vierden de maaltĳd samen om De Ander te ontdekken en te verbinden want Leiden scoort landelĳk
gemeten laag op de ladder van sociale cohesie. De Sleutelstad staat als zes na laatste op de ranglĳst
van 342! Samen eten verlaagt drempels en zet aan tot gesprek, neemt de verschillen niet weg, maar
zorgt wel voor meer begrip en elkaar zien als mens. En ja, er was ook een wĳzende vinger naar de
gemeente, want Leiden als stad van Compassie? Waar is zĳ als De Bakkerĳ aanklopt voor (tĳdelĳke)
noodopvang voor mensen zonder papieren die op straat dreigen te belanden in aanloop naar de
winter?

Delicatesse!

De Marekerk werd met vele handen van vrĳwilligers en M-25ers in no time omgetoverd tot een
restaurant. Er werd met elkaar genoten van het reis-om-de-wereld buffet klaargemaakt door Roos
Tulen en haar team. Een van de gasten noemde de maaltĳd ‘een delicatesse’!
Hiervoor complimenten aan Roos en haar team voor deze lekkernĳen inclusief voor- en nagerecht. De
op 14 juli jl. door een tragisch incident ons ontvallen Krĳn Schoonderwoerd werd in het bĳzonder
herdacht door zĳn favoriete toetje (kaas!) te serveren en werd zĳn favoriete nummer ten gehore te
gebracht: Turn! Turn! Turn! van The Byrds geïnspireerd op Prediker 3:1-8.
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Alles heeft zĳn tĳd ..
Immers alles heeft zĳn tĳd: een tĳd om te
rouwen, te vieren, te eten, lief te hebben …
er is altĳd een tĳd voor iets. En, zo vinden wĳ
bĳ De Bakkerĳ, is er, moet er, altĳd (een) tĳd
zĳn om om te zien naar De Ander, Pieter,
Mustafa, Regina, Ali, Tatiana of Beppie.
Ongeacht geloof, levensovertuiging, politieke
kleur, ras, rĳk of arm, met of zonder papieren
…

De Ontmoetingsmaaltĳd heeft ons ook dit
jaar weer uitgenodigd met elkaar het leven
en het samen-leven te vieren en te
delen. Zonder de financiële bĳdragen van
Fonds 1818, Gemeente Leiden en het
Druckerfonds was deze Ontmoetingsmaaltĳd
niet mogelĳk geweest. Waarvoor onze
hartelĳke dank!
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Door Gerry van Bakel

Om mensen te herdenken die een eind aan
hun leven hebben gemaakt of om met
mensen te wandelen die daar wel eens aan
denken, liepen donderdagochtend 7
september in Leiden vĳfenveertig mensen
het ochtendgloren tegemoet,Walk into the
Light, in de Suïcide Preventieweek.
Een van de sprekers is ervaringsdeskundige
Robin Witteman die over haar mentale
gezondheid en suïcidepogingen het boek ‘In
het duister van mĳn hoofd’ schreef. Ze krĳgt
steun van haar familie, vrienden en een
hulphond, maar valt in de geestelĳke
gezondheidszorg vaak tussen wal en schip.
Witteman vraagt met haar boek aandacht
voor mensen zoals zĳ. “Je hoeft niets te
zeggen, maar blĳf naast me staan.”
Je mag vallen, je mag blĳven liggen. Je mag
de tĳd nemen. Als je maar niet opgeeft. Ik
beloof je niet dat het beter wordt. Dat weet
niemand maar proberen kan altĳd. En ik ben
er voor je, elke stap en elke kuil in de weg zal
ik er voor je zĳn. Dit is een fragment uit de
tekst die Witteman voorleest bĳ het startpunt
van de wandeling bĳ Molen De Valk. Waarbĳ
ze afsluit met de woorden: “De zin die mĳ
elke dag steun en kracht geeft is; dood kan
altĳd nog maar leven niet. Je hoeft niet alleen
te vechten. Vandaag sta ik stil voor hen, jĳ
ook? Je bent waardevol.”

Dubbel
Voor de moeder van Robin Witteman voelt
het vaak dubbel. Zelf heeft ze een
chronische ziekte. “Voor mĳ is er van alles en
voor mĳn dochter niets. Dat is heel wrang.”
Ze heeft ook vrienden zien afhaken. “Mĳn
dochter heeft een heel ander leven. Zit de
hele dag thuis, terwĳl leeftĳdgenoten
studeren of werken. Ik wil mĳn kind niet kwĳt,
ik wil niet dat ze doodgaat. Maar ik vind het
ook moeilĳk om haar zo te zien lĳden. Dit is
echt de hel.”

Marieke Josten is maatschappelĳk werker
voor jongeren die dak- en thuisloos zĳn. “Ik
heb al mĳn hele werkende leven – en ook
privé - te maken met mensen die suïcidaal
zĳn. We wilden graag deze wandeling
organiseren in Leiden dit jaar. We zĳn
tevreden met de opkomst en ook met hoe de
wandeling is gegaan.”
Na de wandeling was er gelegenheid samen
te ontbĳten in het inloophuis van Lumen
Holland Rĳnland aan de Hooigracht.

Denk je wel eens aan zelfdoding? Of ken je
iemand die er mee worstelt? Neem contact
op met 113 Zelfmoordpreventie. Via 113.nl of
0800-0113. Zĳ zĳn dag en nacht bereikbaar.
Er is altĳd iemand die wil luisteren.

Hoi Tamara,
Ik vond het heel tof dat jullie de Walk into the Light hebben
georganiseerd! Ik vond het erg mooi, en ik vond wat de sprekers
vertelden heel raak en herkenbaar.
Bijzonder om een deel van iemands verhaal te horen.
Het gedicht dat bij Lumen voorgedragen werd, heeft me erg geraakt.
Het verhaal van een ander waar ik veel herkenning in vind, die zo
goed omschrijft wat er op zulke momenten in je om kan gaan. En de
afsluiting, dat je er niet alleen voor staat, samen. Erg mooi en krachtig.
Heb jij mooie gesprekken kunnen voeren?
groeten, X
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Walk into the light: “je hoeft niets te zeggen, maar blĳf naast me staan”.



Voor het zesde achtereenvolgende jaar
maakte een particuliere donatie aan het
Kansfonds het mogelĳk om 12 jongeren
uit de regio Leiden, voor wie vakantie
er financieel even niet in zit, kosteloos
een week op zeilkamp te sturen bĳ
Zeilschool De Wĳde Aa in
Roelofarendsveen. Zon, wind,
enthousiaste begeleiding, kampvuur,
nieuwe vriendjes en een hoop lol – alle
ingrediënten voor een Topweek en het
werd voor de jongeren dan ook een
zomer om niet snel te vergeten!

ZEILWEKEN WĲDE AA
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Een pool aan vrĳwilligers voor allerhande
klusjes, taalmaatjes, begeleiders naar
Voedselbank, Kringloop etc.;

Meertalige vrĳwilligers voor
schuldhulpverlening;

Noodopvang voor een groep kwetsbare
ongedocumenteerden;

Een maaltĳdplek voor de zaterdag waar
(twee)wekelĳks een gratis gezonde warme
maaltĳd wordt aangeboden;

Inrichten van een luierbank voor mensen die
leven op of onder de armoedegrens.

5. Vooruitblik Individuele Hulp

Dit Jaarverslag wordt afgesloten met een
bucketlist 2024 voor het project Individuele Hulp
– een diaconaal wensenlĳstje van voorzieningen,
oplossingen en kleine beetjes hoop die wĳ onze
hulpvragers zo gunnen:

Een mogelĳkheid om te douchen voor dak-
en thuislozen die (tĳdelĳk) niet welkom zĳn bĳ de
maatschappelĳke opvang of zich daar niet welkom
voelen;

Een huiskamer waar diverse doelgroepen
zich vertrouwd voelen om spontaan binnen te
lopen voor een kopje koffie, een krantje, een
praatje, of even helemaal niks. Zo willen wĳ
samen met de sociale partners in de stad komen
tot een lint aan warme plekken waar mensen even
helemaal zichzelf kunnen zĳn;

Een Compassie-netwerk van
tandartspraktĳken waar op een laagdrempelige
manier on- en onderverzekerden incidenteel
terecht kunnen voor mondzorg;
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