7 Werken

Allereerst in de vorm van een eenvoudig, maar verrassend
strategisch bordspel, genaamd “7 werken”. Met opdracht- en
hulpkaarten rond de Zeven Werken die laten zien hoe barm-
hartigheid in onze tijd praktisch vorm kan krijgen. Terwijl het
spel zelf vooral draait om vragen als: hoe barmhartig ben jij
zelf eigenlijk? Stuur je vooral op eigen kracht of durf je ande-
ren om hulp te vragen? En in hoeverre kun je dan vertrouwen
op de barmhartigheid van je medespelers?

Tijdens het Diaconaal Weekend is het bordspel te bewonde-
ren in de kerken en kunt u het spel gratis downloaden vanaf
de website van De Bakkerij of een papieren versie tegen de
kostprijs van € 5,- (exclusief bezorgkosten) bestellen via:

E: info@debakkerijleiden.nl of T: 071-5144965

Kunstproject

De tweede impuls is de start van een kunstproject rond de
Zeven Werken van Barmhartigheid.

In de loop van het komende jaar hopen we diverse groepen
(waaronder dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met
een geestelijke beperking, bewoners van een verzorgingshuis,
e.d.) uit te nodigen om elk een eigentijds kunstwerk te maken
rond één van de Werken van Barmhartigheid. Dat kunstwerk
kan de vorm krijgen van een collage, een wandkleed, een
beeld, een videoproductie of schildering. Die kunstwerken
kunnen op hun beurt u en ons weer inspireren tot nieuwe
vormen van barmhartigheid.

Op dit moment is een begeleidingsgroep druk bezig met de
voorbereiding van dit project. Op de website van De Bakkerij
kunt u de vorderingen van dit creatieve proces in de loop van
het komende jaar op de voet volgen.

Uitgave De Bakkerij, oktober 2016
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Op 20 november 2016 eindigt het door paus Franciscus afgekondig-
de Jubileumjaar van de Barmhartigheid. In de bul waarmee de paus
dit jaar aankondigde, schreef hij: “Laten wij opnieuw de werken van
lichamelijke barmhartigheid ontdekken: te eten geven aan de
hongerigen, te drinken geven aan de dorstigen, de naakten kleden,
de vreemdelingen opnemen, de zieken bijstaan, gevangenen
bezoeken, de doden begraven.”

Barmhartigheid: what's in a word?

Onze wereld zou gebaat zijn bij de herontdekking van barmhartig-
heid. Maar het begrip is buiten kerkelijke contekst nauwelijks
meer bekend. De Bijbel kent meerdere woorden voor barmhartig-
heid, die samen de rijkdom onthullen van dat ene woord.

Het mooiste is wel het oudtestamentische, Hebreeuwse woord
'racham’, een woord dat dezelfde stam heeft als ‘rechem’, dat
baarmoeder betekent. Barmhartigheid komt van binnenuit en
verwijst naar liefde, zorg dragen, ontferming en verwantschap.
Een ander woord, ‘chesed’, heeft een rijke betekenis. Je kunt het
ook vertalen met genade, goedheid, liefde, trouw, weldadigheid
of erbarmen.

Barmhartigheid is een vorm van medeleven die, ondanks verschil-
len tussen mensen, verwantschap ervaart. Het lot van de ander
raakt mij en beweegt mij om mij over hem of haar te ontfermen.
Niet uit berekening of verplichting, maar omdat ik vanuit mijn
hart, mijn wezen, niet anders kan.

Het Diaconaal Weekend op 12 en 13 november van dit jaar sluit
hierbij aan en wil het diaconale vuur, dat in het afgelopen jaar
opgerakeld werd, graag brandend houden.

Diaconaal Weekend
In een weekend rond 11 november (de feestdag van Sint Maarten)
wordt in de Leidse kerken speciaal aandacht besteed aan de diaconie.

Tijdens het weekend zijn er het ene jaar bijzondere activiteiten (bv.
een diaconale wandeling of de presentatie van een nieuw diaconaal
project) en een ander jaar handreikingen of materialen om de diaco-

nie in en vanuit (wijk)gemeenten of parochiekernen in Leiden e.o. Dit begrip dat zo rijk is aan betekenis, zo’n krachtig appél in zich

vorm te geven (bv. het houden van een Tijdcollecte, de presentatie draagt en in de woorden van paus Franciscus “de draagbalk is die

van een Diaconale Waaier). het leven van de Kerk schraagt”, is het waard om opnieuw onder
de aandacht te brengen.

Dit jaar staat het weekend in het teken van Barmhartigheid en reikt Daar willen we vanuit De Bakkerij rond het komende Diaconaal

Diaconaal Centrum De Bakkerij twee creatieve impulsen aan om Weekend twee speelse handreikingen voor bieden.

binnen een (wijk)gemeente of parochiekern, met een groep of binnen i )

het gezin met dit begrip aan de slag te gaan. . ——
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